
Internationale Dag  
tegen Homofobie,  
Transfobie en Bifobie

12 tot 17 mei 2026

IEDEREEN #VANRSL



Op 17 mei 1990 schrapt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Sindsdien wordt 
die dag uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen 
Holebifobie, Transfobie en Bifobie (of kortweg IDAHOT). 

Gelijke rechten voor holebi, transgender en intersekse personen 
lijken ondertussen misschien vanzelfsprekend. Toch is er nog vaak 
sprake van discriminatie en onbegrip.  

Stad Roeselare zet zich in voor het welbevinden van LGBTQIA+ 
personen en wil drempels wegwerken. Ontdek van 12 tot en met  
17 mei een regenboog aan activiteiten en vormingen in Roeselare.  

Queer Comedy Night  
Het Regenboogcafé Roeselare organiseert een avond met de  
beste comedians uit de LGBTQIA+ gemeenschap. Bewustwording en 
verbintenis met humor als brug. 

Vrijdag 15 mei vanaf 19.30 u.  
Café St. Georges, Stationsplein 3, Roeselare 
Gratis. 

Inschrijven is niet nodig. 

En verder...
Genderkoekjes   

Regenboogcafé Roeselare deelt op dinsdag 12 mei genderkoekjes uit 
op de wekelijkse markt. Wist je dat de ‘genderkoek’ een manier is om 
de complexiteit van gender visueel weer te geven en te begrijpen? Het 
toont hoe gender geen binair concept is (man of vrouw), maar eerder een 
spectrum met vele verschillende aspecten. 

Regenboogvlaggen   
In de aanloop naar zaterdag 17 mei, de Internationale Dag tegen 
Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT) zie je in Roeselare her 
en der regenboogvlaggen hangen. Ook aan het stadhuis, want Roeselare 
is een plek voor iedereen. 

Wist je trouwens dat de regenboogvlag in 1978 ontworpen werd en 
nu nog steeds een teken van trots en diversiteit van de LGBTQIA+ 
gemeenschap is? Hang jij ‘m ook uit om je solidariteit te tonen? 

Voorleesmoment   
Wilma Wonder en de stoepkrijtruzie 
Wilma en haar vrienden tekenen samen een boerderij met stoepkrijt. Als 
Sky en Mo iets anders tekenen, ontstaat er knallende ruzie. Komt dat nog 
wel goed? 

Dat ontdek je in dit emotievolle prentenboek van Hanne Luyten, met 
illustraties van Noëmi Willemen. 

Geschikt voor kinderen  
vanaf ongeveer 4 jaar.  

Zaterdag 17 mei (10.30 – 11.30 u.)  
in ARhus De Munt  
Woensdag 20 mei (15.30 – 16.30 u.)  
in ARhus Beveren en ARhus Rumbeke 
Gratis. 

Inschrijven is niet nodig.
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Regenboogcafé     

Het regenboogcafé is een laagdrempelige en 
inclusieve plek waar iedereen zichzelf kan zijn en 
anderen kan ontmoeten. 
Zowel leden van de gemeenschap als vrienden en familie zijn welkom. 
Kom gerust eens langs voor een gezellige babbel. 

De eerstvolgende cafés vinden plaats op donderdag 28 mei en 25 juni, 
telkens om 19 u. in het ARhuscafé op De Munt.  

Twijfel je nog of heb je stress om te komen? Breng gerust iemand mee. 
Je kan ook een berichtje via sociale media sturen of mailen 
naar regenboogcaferoeselare@gmail.com. Zo kan je op voorhand al 
eens een babbeltje doen. 

STOP 
DISCRIMINATIE 
Onbegrip en onwetendheid leiden nog te vaak 
tot discriminatie in het dagelijks leven. 
Stad Roeselare wil een inclusieve en tolerante stad zijn waar 
diversiteit omarmd én gevierd wordt. Samen met verschillende 
partners stelde Roeselare daarom een Charter voor Gelijkheid & 
Respect op.  

Je leest er alles over op iedereen.vanrsl.be.

Inschrijven en een overzicht van alle activiteiten en 
vormingen via iedereen.vanrsl.be/idahot


